
 

Rome (Italië) 2008-10-08 

Sinds 4 september zijn zr. Thérèse Angelet – Provinciale van de Zusters van Don 

Bosco in Vlaanderen – en zr. Hilde Bosmans – afgevaardigde van de Vlaamse 

Provincie – te Rome voor het 22ste Algemeen Kapittel van de Zusters van Don Bosco, 

dat zal duren tot 15 november. Gisteren ontvingen we een brief van zr. Thérèse voor 

haar medezusters in Vlaanderen. De lezers van onze website willen we graag laten 

delen in haar boeiend verhaal en citeren enkele fragmenten uit deze brief. 

“We hadden een zeer ingrijpende retraite in Mornese met krachtige en sterk-

uitdagende meditaties van Don Chàvez . 

Het is hier echt druk, en de eerste week ging moeizaam vooruit, maar nu vlot het 

beter. We hebben het eerste werkpunt achter de rug  nog niet de definitieve 

synthese) : Geroepen om de tekens te herkennen van Gods preventieve liefde. We 

krijgen telkens drie uitgangspunten: 1.Tekens die we herkennen 2. Uitdagingen 3. 

Wegen die ons hierbij kunnen helpen.  Deze week begonnen we aan het 2de  

werkpunt : Geroepen om als opvoedende gemeenschap teken te zijn van 

preventieve liefde ;  met dezelfde uitgangspunten. Volgende week hopen wij het 3de 

punt te beginnen:  Geroepen om nieuwe tekens te (vinden en) geven  van 

preventieve liefde. 

 

We werken in het geheel in 12 

verschillende Commissies, en 

telkens wordt een synthese 

gemaakt van 4 Commissies 

samen, dus krijgen wij 3 syntheses 

te her-bestuderen, ( nadat we ze 

allen persoonlijk hebben bezien) en 

daaruit moet uiteindelijk  één 

definitieve tekst uitgroeien. Zr Hilde 

zit in Commissie 5 en ik in 

Commissie 3. We werken zeer veel 

in de Commissies en komen 

regelmatig samen in de grote 

Kapittelzaal waar elke zuster het recht 

heeft vragen te stellen, iets anders 

voor te stellen, een mening te uiten 

enz…dit kan soms heel erg uitlopen 

zodat het programma degelijk 

geschud wordt.  

 



Sinds vorige week werden wij per groep uitgenodigd om in de namiddag om 14u30 

één van de ‘ambiti’ te bezoeken voor kennismaking,  informatie, vraagstelling en 

dergelijke.  Een ambito  betekent de werkplaats van één van onze Algemene 

Raadsleden die  - samen met medezusters collega’s - instaan voor de 

jeugdpastoraal, de  administratie, de  vorming,  de missies, de sociale communicatie, 

de Salesiaanse Familie.  Onze groep van de Ciem  (de interprovinciale Conferentie 

voor Europa en het Midden –Oosten) werd omwille van zijn omvang in twee gesplitst.  

Zr Hilde en ik waren samen en deden deze namiddag het laatste bezoek, namelijk bij 

Zr. Giuseppina Teruggi en haar medewerksters, in verband met de sociale 

communicatie.  Wel interessant, de werking van onze website van FMA, 

(www.cgfmanet.org)  de  ‘ banca dati ‘ waar je zoveel gegevens kunt vinden in 

verband met onze Congregatie, boeken, artikels…  

 

De Eucharistievieringen zijn erg mooi verzorgd, iedere week is er een land of een 

aantal Provincies die samen werken aan de beurt, wat maakt dat veel Engels wordt 

gezongen naast het Italiaans, veel Spaans,  Frans,  zelfs zongen wij al in de taal van 

Madagaskar…we hebben soms plezier !  De avondwoordjes om 21 u bestaan 

meestal uit de voorstelling  van een land of enkele Provincies, aan de hand van 

mooie powerpoints en muziek en liederen.   

 

We zijn al eens een zondag naar Assisi geweest, dat was een prachtige dag waar we 

veel gebeden hebben, ingrijpende momenten bij het sterfhoekje van de H. Klara, bij 

het graf van Franciscus…je wordt er wel heel stil bij. 

Nu zondag gaan we naar Napels, en in november gaan we een zondag naar Firenze!  

Dat is natuurlijk mooi meegenomen en we kunnen alleen maar heel dankbaar zijn. 

Zo gaan de weken voorbij,  gisteren vierden wij O.L.Vrouw van de Rozenkrans en 

kwam een hulpbisschop van Rome voorgaan in de Eucharistieviering;  hij trakteerde 

ons op een prachtige, BOEIENDE homilie waar hij sterk het accent legde op Gods 

vaderschap en moederschap…hij eindigde met deze zin : “ Wellicht zijn wij hier allen 

gediplomeerd in één of andere wetenschap,  maar waar het ons kind-zijn van God 

betreft en het beleven ervan, zijn wij allen soms echte analfabeten ! “ De kracht van 

zijn uitspraak liet een stilte na die je kon snijden. 

Aan allen en ieder persoonlijk een hartelijke groet van Zr Hilde en mij, sterk 

verbonden in Gods preventieve liefde waar het tenslotte omgaat.” 

Zr Thérèse  


